ORDE VAN DIENST

Protestantse gemeente 's-Heerenberg-Zeddam
Datum

Tijd van het jaar

Inleiding op de dienst:
‘Vrede voor jou!’” ‘Het Koninkrijk is nabij.’
Het geloof dat we in de kerk, geinspireerd door Jezus Christus, met elkaar delen Klinkt
vaak verrassend eenvoudig en naief. Het dagelijks leven, met alle geopolitieke
verhoudingen van dit moment, ziet er veel minder eenvoudig uit.
Hoe spreekt het evangelie ons aan in deze dagen? Hoe helpt het ons om ons leven zo
vorm te geven dat we nuchter, moedig en gelukkig voort kunnen?
SAMENKOMEN
Orgelspel
Woord van welkom — door de ouderling
Aansteken van de kaarsen
Lied 280:1en4
Stilte
Bemoediging en groet
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,

A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
V: Eris genade voor u en vrede van God, onze Vader,
Van Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN

Lied 280: 5

Gebed om ontferming
Na ‘zo bidden wij’: Heer, ontferm U over ons

Lied 304
DIENST VAN HET WOORD
Gebed rondom de Schriften
Kindermoment

Schriftlezing Jesaja 66, 10-14



Lied Psalm 66: 1 en 3
Schriftlezing: Lucas 10, 1-20
Lied 421
Verkondiging

Orgelspel

Lied 975:1,2en3
Onder het naspel komen de kinderen terug

Gebeden (dankgebed — voorbeden — stil gebed — Onze Vader)
Mededelingen — door de diaken

Collecte — voor diaconie en kerk
Ondertussen orgelspel

UITEENGAAN
Slotlied 1014: 1,4 en5

Heenzending en zegen
Gezongen amen

Orgelspel

Collecte bij de uitgang



